Werken met de luchtwezens

Ritmische spreuk naar de sylfen:

V__ Vv
Gij sylfen rond blaad’ren en bloemknoppen fijn,
kom toon ons uw lichtkracht,

uw kleurrijk gebaar,

opdat wij u eren en dragen in 't harte,

zo groeien wij nader tot u.

Gij sylfen rond blaad’ren en bloemknoppen fijn.

Ritmische spreuk naar de ruimtefeeén:
VvV
Ruimtefee, dans ons de klankharmonie in het hart,
doe ons bewegen in kleur en gebaar wat er
leeft in uw lichtende mantel.
Toon ons wat er aan ontbreekt, wat wij
voor u betekenen kunnen.
Ruimtefee, dans ons de klankharmonie in het harte.

Werk naar de plantendeva:

Improviserend zingen vanuit hart en waarnemen boven de plant.

Werk naar de rituele deva:

Deze verbindt zich in het doen van rituele handelingen. Dus laat je leiden om
nieuwe rituelen vanuit je hart uit te werken.

Werken naar de landschapsdeva:

Gevoelige landschapspunten leren aanvoelen. Laat je leiden. Voel de vortex
waar die het sterkste is



Ritmische spreuk naar de deva van de kosmische klanken:

v
Gij de deva van sterharmonie

die uw werk tot ons brengt klankverdicht uit de kosmos,
laat ons in uwe klankkrachten innerlijk zacht meebewegen,
zodat wij ons weer oop’nen ons innerlijk oor

voor de werking van sterren, planeten, de zon en de maan
binnen ons.

Gij de deva van sterharmonie,

laat ons innerlijk levend met u meebewegen

wat er nu aan de tijd is te doen in ons aardse bestaan

dat in ‘t hart overeenstemt met klanken van sfeerharmonie.



